
KIES JIJ VOOR EEN
KERKELIJKE UITVAART?

 

MEER MOGELIJKHEDEN

EIGEN KARAKTER

Tot voor enkele jaren kwamen de mensen
naar de parochiekerk om op een plechtige en
gelovige wijze afscheid te nemen. Vandaag
leven we in een pluralistische maatschappij en
er zijn heel wat mogelijkheden om afscheid te
nemen: in het funerarium, in het crematorium
of in de kerk.

Met al deze nieuwe mogelijkheden, waarom
zouden we dan nog kiezen voor een
kerkelijke uitvaart?
De christelijke uitvaartviering heeft een
eigen karakter, in vergelijking met vele
nieuwe vormen van afscheidsvieringen.
Uiteraard blikt ze ook terug op het leven
van de concrete persoon die overleden is en
laat ze ruimte voor de pijn en het verdriet
van hen die achterblijven. Maar ze kijkt
niet alleen naar het leven dat voorbij is. De
rituelen van de uitvaartliturgie vertolken
ook het geloof dat Gods liefde sterker is
dan de dood, en dat de gestorvene deel
krijgt aan het verrijzenisleven van Jezus
Christus, de levende Heer.



Er zijn een aantal rituelen om de overledene
te herdenken en te begeleiden naar het
hiernamaals, mooie gebeden, zinvolle teksten,
bijbelse woorden, christelijke symbolen,
aangepaste zang. In deze moeilijke periode
van verdriet en afscheid nemen richten
christenen zich gelovig tot God die bron is van
nieuw leven en licht. De kerkelijke uitvaart is
eigenlijk één doorlopend gebed voor de
overledene. 

PRAKTISCH
De uitvaartliturgie is altijd een gebedsviering
voorgegaan door de diaken of een gebedsleider. De
voorganger spreekt steeds op voorhand met de
familie om persoonlijke inbreng toe te voegen aan
het schema van de viering. Het uitvaartkoor en de
organist verzorgen op professionele wijze de
gezangen. Er is mogelijkheid om enkele liedjes op
CD af te spelen. Doorgaans is de plechtigheid om
10.30u waarna we de overledene begeleiden naar
het kerkhof.
 
De eerste zondag van de maand worden de
overledenen van de voorbije maand herdacht in de
eucharistieviering om 09.30u. Het
gedachteniskruisje wordt dan door de familie
opgehangen.
 
Op de vooravond van de uitvaart is er een
mogelijkheid om een avondwake aan te vragen
voor de begroeting bij de begrafenisondernemer. 
Ook als de uitvaart in het crematorium doorgaat
kan aan de vooravond een gebedswake gehouden
worden. Zo kan er toch biddend en gelovig afscheid
worden genomen.
 
 
 
 

EIGEN RITUELEN



CONTACT

In onze parochie beschikken we over een
mooi, historische en aangenaam
kerkgebouw. In de kerk is plaats voor
300 aanwezigen, in de kapel voor 50
personen. Rechts van de hoofdingang is
een rouwkapel voor de begroeting van de
overledene. 
Er is mogelijkheid om een koffietafel te
organiseren in de parochieszaal dicht bij
de kerk (011/312584)
 
 

LOCATIE

WILSBESCHIKKING
Meestal zorgen kinderen of familieleden voor
de regeling van de uitvaart van hun dierbare.
Daarom is het goed dit tijdig te bespreken en
een regeling voor een kerkelijke uitvaart vast
te leggen.  Je kan je wilsbeschikking in
verband met je eigen uitvaart ook schriftelijk
vastleggen, en ze zelfs laten registreren bij de
Dienst Bevolking van de gemeente waar je
woont.

CONTACT

Meer info te verkrijgen via diaken Antoine Spaas: 0479/33.56.08

 



Dankbaar zijn we om de herinnering,
 al doet het afscheid pijn,

 als om een waardevol geschenk,
 om wat je voor ons hebt mogen zijn.

 
 Dankbaar zijn we om al het mooie

 dat jij ons hebt gegeven,
 zodat jij, zolang wij zijn,
 in ons blijft verder leven

 


